
 

  

              
 

            

 

 

 

 

 

Persbericht 

 

De Jeugdraad is dood,  

lang leve De Verjoengers! 

 

DIEST – De stad verjoengen. Dat is de missie van de volledig vernieuwde jeugdraad 

in Diest, die voortaan door het leven gaat als ‘De Verjoengers’. Zeg dus niet zomaar 

jeugdraad tegen deze groep jongeren met een hart voor Diest. Zij zijn vanaf nu 

immers De Verjoengers en helemaal klaar om het bestuur het vuur aan de schenen 

te leggen. Want ze hebben niet enkel oor voor de stem van de jeugd in Diest, ze 

zullen input ook omzetten in daden! De eerste Avond van de Jeugd, met bediening 

van het schepencollege, staat alvast gepland op 21 oktober in Jeugdhuis Tijl. 

 

1 missie: de stad verjoengen 

 

Tijdens de coronaperiode mocht ook de Diestse jeugdraad niet fysiek samen komen. 

Het enthousiasme kreeg daardoor een flinke deuk en de jeugdraad in haar oude 

vorm werd in vraag gesteld. Maar hoe moet een jeugdraad anno 2022 er dan wel 

uitzien? Het antwoord op die vraag kwam er van een aantal enthousiaste jongeren. 

 

Het werd al snel duidelijk dat de jeugdraad nood had aan een nieuw jasje. En zo 

werd ‘De Verjoengers’ geboren. De Verjoengers is een groep Diestse jongeren met 

een hart voor hun stad. Sommigen komen vanuit een jeugdbeweging of jeugdhuis, 

anderen dan weer helemaal niet. Maar samen hebben ze één duidelijke missie: de 

stad verjoengen. 

 

“We zijn er voor de jongeren in Diest en willen graag luisteren naar suggesties, mee 

nadenken over problemen over eender welk topic. Maar daar stopt het niet… We 

gaan ook effectief aan de slag met alle input en vertalen deze in daden!”, vertelt 

Jarne Verstraete, voorzitter van De Verjoengers. “Heb je zin om onze stad mee te 

verjoengen? We zoeken nog volk, dus contacteer ons zeker via Facebook of 

Instagram!” 

 

“We blazen de jeugdraad opnieuw leven in! Met De Verjoengers heeft de Diestse 

jeugd een stem in het beleid van de stad. Ik ben zeer blij dat deze groep 

geëngageerde jongeren zich zal inzetten voor alle zaken die de jeugd aanbelangen. 
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Samen denken we na over hoe we van Diest een betere plek voor jongeren kunnen 

maken”, benadrukt schepen van Jeugd, Rick Brans. 

 

Avond van de Jeugd met ‘toog-zitavond’ 

 

Op dit moment wordt er hard gewerkt achter de schermen, maar op 21 oktober 

stellen De Verjoengers zichzelf voor op De Avond van de Jeugd. Na schooltijd, 

tussen 15 en 19 uur, kunnen jongeren terecht in Jeugdhuis Tijl om kennis te maken 

met De Verjoengers, om ideeën te geven over hun stad en/of om gewoon iets te 

drinken. Om de cirkel helemaal rond te maken, serveert het schepencollege er een 

‘toog-zitavond’. Het bestuur kruipt tijdens de Avond van de Jeugd achter de toog van 

JH Tijl om alle jongeren te bedienen. 

 


